
Julia Simoens
4 juni 1933 - 4 juli 2025

Zoals een bloem haar kelk sluit

na het laatste zonlicht,

zo ben je van ons heengegaan

zo zacht, zo stil, zo vederlicht.

Zandvoordsestraat 152, 8460 Oudenburg
059 32 52 12 – www.bentein-pollet.be

Druk Devlieghere – 8460 Oudenburg – 059 26 67 21



Sterven is geen afscheid nemen van het leven, wel van de tijd.

Mevrouw

Julia Simoens
Weduwe van de heer Roger Beernaert (†2014)

Geboren te Leke op 4 juni 1933 en
in het bijzijn van haar naasten rustig overleden in

het WZC “De Drie Platanen” te Oostende op 4 juli 2025.

We nemen afscheid van Julia in de aula van het Uitvaartcentrum
Bentein & Pollet, Zandvoordsestraat 152 te Oudenburg

op donderdag 10 juli 2025 om 10 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de dienst.

U kan de afscheidsdienst meevolgen via
livestream door de link aan te klikken

bij het rouwbericht van Julia op onze website:
www.bentein-pollet.be/rouwregister.

Na de afscheidsdienst vertrouwen we de as van Julia toe
aan de natuur op de strooiweide van de begraafplaats “Stuiverstraat”

te Oostende.

Er is geen gelegenheid om Julia een laatste groet te brengen.
Bewaar het beeld aan haar in uw hart en uw herinnering.

Online condoleren: www.bentein-pollet.be

Rouwadres:
Familie mevrouw Julia Simoens

p/a: Uitvaartzorg Bentein&Pollet – Zandvoordsestraat 152 – 8460 Oudenburg

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van:

Haar kinderen:
Dominique en Karine Beernaert – Vaneygen
Wivina en Paul Beernaert – Luyts
Damienne en Yves Beernaert – Hostyn
Ides en Christel Beernaert – Bogaert

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Heidi en Mano Beernaert – Verheyden

Ryan 
Luca 
Romy

Kristof en Veerle Beernaert – Vanwaetermeulen
Femke 
Alex

Kristel en Erwin Luyts - Willems
Jarne 
Iben

Johan en Anne Luyts – Van Caeneghem
Bo 
Cas

Stefaan en Aurelie Geuvels – Ryckman
Sienna 
Noah 
Ella 
Liesl
Liv

Maarten Hostyn

Haar schoonzussen, neven en nichten

De verwante families Simoens, Bossuyt, Beernaert en Pauwels

De familie dankt haar huisarts dr. Rob Pulinckx, het personeel van
het WZC “De Drie Platanen“ en allen die Julia met veel liefde en
goede zorgen hebben omringd.
Een bijzonder woord van dank aan haar vroegere buurman Edwin
voor de jarenlange vriendschap en het aangename gezelschap.


